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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel (voor de dienst) 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

(hierna gaat de gemeente – zo mogelijk – staan) 
 
 

Wij zingen: Psalm 8: 1, 2 en 3 

 
 

2.  Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 

maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 

uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 

en doet uw haters buigen voor uw wil. 
 

3.  Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 

Bemoediging en groet 
 

Wij zingen: Psalm 8: 4 
 

4.  Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 

 

Kyriëgebed afgesloten met lied 301c 
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Glorialied: 869 : 1, 5 

 
 

5.  Wie alle troost ontberen moet 

en wien geen mens kan helpen, 

houd moed, – God zal met overvloed 

van heil u overstelpen. 

Hij buigt zich over het bestaan 

van hen die door de diepten gaan. 

Geef onze God de ere! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed  
 

Uit de Bijbel: Prediker 3 vers 9 t/m 15 
 

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een 

kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en 
ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind 

doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het 

leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij 
moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij 

voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor 

hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd 
weer terug. 

Uit de Bijbel: Efeziërs 1 vers 7 t/m 12 
 

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die 

God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie 

onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit 

om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 

In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 

om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 
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Uit de Bijbel: Lukas 2 vers 8 t/m 14 
 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de 

Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 

nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David 

jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 

pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich 

bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

 

Wij zingen: Lied 481 

 
 

2.  Hij, die heerst op ’s hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 

in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

3.  Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

Preek 
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Wij zingen: Lied 474: 1, 3, 4 en 6 

 
 

3.  Verzakende zijn macht en recht, 

verkiest Hij zich een stal, 

neemt de gedaante aan van een knecht, 

de Schepper van het al, 

de Schepper van het al. 

 

4.  Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 

Hij neemt ons vlees en bloed 

en geeft ons in zijns Vaders huis 

zijn eigen overvloed, 

zijn eigen overvloed. 

6.  En nu ontsluit Hij weer de poort 

van ’t schone paradijs. 

De cherub staat er niet meer voor. 

God zij lof, eer en prijs! 

God zij lof, eer en prijs! 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

Orgelspel 
 

Voorbeden     

Stil gebed 

ONZE VADER  
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(de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 

Wij zingen: Lied 515 

 
 

2. 

Wiens heerschappij geen einde kent, 

geen einde kent, 
Hij daalde neer om onze ellend’. 

Halleluja, halleluja! 

 
3. 

De koningen uit het Oostenland 

het Oostenland, 
vereerden Hem met offerand’. 

Halleluja, halleluja! 

 

4. 
Die knielden daar in ootmoed neer, 

in ootmoed neer, 

voor ’t kleine kind, hun God en Heer. 
Halleluja, halleluja! 

5. 

Die zich zo diep vernederd heeft, 

vernederd heeft, 
Hij is het die ons ’t leven geeft! 

Halleluja, halleluja! 

 
6. 

Hij maakt ons door zijn armoe rijk, 

zijn armoe rijk, 
en brengt ons in het hemelrijk. 

Halleluja, halleluja! 

 

7. 
Zo zinge al wat zingen mag, 

wat zingen mag: 

De Heer zij dank op deze dag. 
Halleluja, halleluja! 

 

Wegzending en zegen, door allen beantwoord met: 

 
 

Orgelspel 

 

Collecten na afloop van de dienst middels collecterek bij de uitgang. 
 

Zwart voor de kerk,  

Groen voor diaconie 

Rood voor uitgangscollecte 
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Fijne zondag gewenst ! 
U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee of een glas limonade, 

na afloop van de dienst. 
 
 

Op zondag 4 januari 2026 
gaat Mw. Drs. E.E. Aarsen-Schiering voor. 

Organist: Gerard van Zeijl 


